
 
 

Orde van dienst voor de ochtenddienst 
Zondagmorgen 28 april 2024 in De Ark 
 

Voorganger:    ds. Karolien Zwerver  
Medewerkende:  De VERDIEPkrING 
Ouderling van dienst: Michaël Terlouw 
Diaken van dienst:  Anneke Winkelhorst 
Muzikanten:   Gert van der Weijde, Tim Breel, Michaël Terlouw  

 

Welkom 
 

Woorden van welkom en bemoediging 
 

Inleiding op de dienst 
 

Aanvangslied: ‘Met open armen’ van Schrijvers voor Gerechtigheid 
 

Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 

Refrein: 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 

 

Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 

Refrein 
 

Ellien over ‘Met open armen’ 
 

Kaarsen aansteken 



Gebed 
 

Lied: ‘Toekomst vol van hoop’ van Sela 
 Met toelichting door Judith 

 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 

Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

 

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   

Refrein 
 

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

Refrein 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Lied: ‘Lichtvoetig’ van Marieke Sleurink 
  

Ik open mijn kast om mijn schoenen te pakken 
Keurig per paar heb ik ze daar staan 
Waar zal ik vandaag mijn voeten mee tooien? 
Welk paar schoenen trek ik aan? 
 

Zijn het de schoenen waar de moed in zal zakken 
of loop ik er aan het eind van de dag steeds meer naast? 
Haal ik het op sloffen of ben ik held op mijn sokken 
of durf ik vandaag stevig in mijn schoenen te staan? 
 

  



Refrein: 
Maar soms neem ik liever de benen 
Laat iemand anders dan in mijn schoenen staan 
Is het mogelijk om samen met Jezus mijn weg 
zwaar bepakt maar lichtvoetig te gaan? 

 

Ik open mijn deur om de dag in te lopen 
de weg voor me uit, ik zet stap voor stap 
Soms traag want dan draag ik lood in mijn schoenen 
Soms snel op mijn tenen getrapt 
 

Loop ik in het spoor van iedereen voor me 
of zet ik juist mijn hakken in het zand? 
Moet ik op mijn tenen lopen, 
haal ik mijn gelijk op hoge poten 
of loop ik er vandaag de kantjes vanaf? 
 

Refrein: 
En soms neem ik liever de benen 
Laat iemand anders toch in mijn schoenen staan 
Is het mogelijk om samen met Jezus mijn weg 
zwaar bepakt maar lichtvoetig te gaan? 

 

Al voelt het soms zwaar  
ik ga door op mijn weg 
en ik loop niet alleen 
het is waar wat Jezus zegt 
Hij zegt: Mijn juk is zacht 
en Mijn last is licht 
Ik ben de weg 
Hou je oog steeds op Mij gericht 
 

Refrein: 
Oooh soms neem ik liever de benen 
Laat iemand anders maar in mijn schoenen staan 
Toch blijf ik leren om samen met Jezus mijn weg 
zwaar bepakt maar lichtvoetig te gaan 

 

  



Luisterlied: ‘HOPE’ van NF 
 

Hope 
Yeah, I'm on my way, I'm coming 
Don't, don't lose faith in me 
I know you've been waiting 
I know you've been prayin' for my soul 
Hope, hope 

Hoop 
Ja, ik ben onderweg, ik kom eraan 

Verlies niet het vertrouwen in mij 
Ik weet dat je hebt gewacht 

Ik weet dat je voor mijn ziel hebt gebeden 
Hoop, hoop 

 

Thirty years you’ve been draggin’ your feet 
Tellin’ me I’m the reason we’re stagnant 
Thirty years you’ve been claiming you’re honest 
And promising progress, well, where’s it at? 
I don’t want you to feel like a failure (failure) 
I know this hurts 
But I gave you your chance to deliver (deliver) 
Now it’s my turn 
Don’t get me wrong, Nate, you’ve had a great run 
But it’s time to give the people somethin’ different 
So without further ado, l’d like to introduce my 
My album (my album), my album (my album), my album 
HOPE 

Dertig jaar lang heb je me tegengewerkt 
Tegen mij gezegd dat ik de reden ben dat we stagneren 

Dertig jaar lang heb je beweerd dat je eerlijk bent 
En heb je vooruitgang beloofd, nou, waar is het? 

Ik wil niet dat je je een mislukkeling voelt (mislukking) 
Ik weet dat dit pijn doet 

Maar ik gaf je je kans om te leveren (leveren) 
Nu is het mijn beurt 

Begrijp me niet verkeerd 
Nate, je hebt een geweldige tijd gehad 

Maar het is tijd om de mensen iets anders te geven 
Dus zonder verder oponthoud, introduceer ik graag mijn 

Mijn album (mijn album), mijn album (mijn album), mijn album 
HOOP 

  



What's my definition of success? (Of success) 
Listening to what your heart says (your heart says) 
Standing up for what you know is (is) 
Right, while everybody else is (is) 
Tucking their tail between their legs (okay) 
What's my definition of success? (Of success) 
Creating something no one else can (else can) 
Being brave enough to dream big (big) 
Grindin' when you're told to just quit (quit) 
Giving more when you got nothin' left (left) 
It's a person that'll take a chance on 
Something they were told could never happen 
It's a person that can see the bright side 
Through the dark times when there ain't one 
 

Wat is mijn definitie van succes? (Van succes) 
Luisteren naar wat je hart zegt (je hart zegt) 

Opkomen voor wat je weet dat is (is) 
Juist, terwijl alle anderen (zijn) 

Hun staart tussen hun benen aan het stoppen zijn (oké) 
Wat is mijn definitie van succes? (Van succes) 

Iets creëren wat niemand anders kan (anders kan) 
Dapper genoeg zijn om groot te dromen (groot) 

Slijpen als je wordt verteld gewoon te stoppen (stoppen) 
Meer geven als er niets meer over is (over) 
Het is een persoon die een kans waagt op 

Iets waarvan hen werd verteld dat het nooit zou kunnen gebeuren 
Het is een persoon die de positieve kant kan zien 

Door de donkere tijden waarin er geen is 
… 
 

It's believing in yourself when no one else does, it's amazing 
What a little bit of faith can't do, if you don't even believe in you 
Why would you think or expect anybody else that's around you to? 
I done did things that I regret 
I done said things I can't take back 
Was a lost soul at a crossroad who had no hope,  
but I changed that 
 

Het is in jezelf geloven wanneer niemand anders dat doet. Het is geweldig 
wat een klein beetje geloof niet kan doen. Als je niet eens in jezelf gelooft 

waarom zou je dat dan denken of verwachten van iemand anders? 
Ik heb dingen gedaan waar ik spijt van heb 

Ik heb dingen gezegd die ik niet terug kan nemen 
Was een verloren ziel op een kruispunt die geen hoop had,  

maar ik heb dat veranderd 
 
… 
 

  



Growing pain's a necessary evil 
Difficult to go through, yes, but beneficial 
Some would say having a mental breakdown is a negative thing 
Which on the one hand, I agree with 
On the other hand, it was the push I needed 
To get help and start the healing process, see 
If I'd have never hit rock bottom 
Would I be the person that I am today? I don't believe so 
I'm a prime example of what happens when you 
Choose to not accept defeat and face your demons 
Took me thirty years to realize that if you want to get the opportunity 
To be the greatest version of yourself 
Sometimes you got to be someone you're not to hear the voice of reason 
 

Groeipijn is een noodzakelijk kwaad 
Moeilijk om doorheen te gaan, ja, maar heilzaam 

Sommigen zouden zeggen dat het hebben van een zenuwinzinking iets negatiefs is 
Waar ik het aan de ene kant mee eens ben 

Aan de andere kant was het het zetje dat ik nodig had 
Om hulp te krijgen en het genezingsproces te starten, zie je 

Als ik nooit het dieptepunt had bereikt 
Zou ik dan de persoon zijn die ik nu ben? Ik geloof het niet 

Ik ben een goed voorbeeld van wat er gebeurt als je 
Ervoor kiest om je nederlaag niet te accepteren en je demonen onder ogen te zien 

Het kostte me 30 jaar om te beseffen dat als je de kans wilt krijgen 
Om de beste versie van jezelf te zijn 

Je soms iemand moet zijn die je niet bent om de stem van de rede te horen 
… 
 

Thirty years of hollow, thirty years of sorrow 
Thirty years of darkness, thirty years of (Nate) 
Thirty years of baggage, thirty years of sadness 
Thirty years of stagnant, thirty years of chains 
Thirty years of anxious, thirty years of suffering 
Thirty years of torment, thirty years of (wait) 
Thirty years of bitter, thirty years of lonely 
Thirty years of pushing everyone away  
 

Dertig jaar van leegte, dertig jaar van droefenis 
Dertig jaar van duisternis, dertig jaar van (Nate) 
Dertig jaar van bagage, dertig jaar van verdriet 

Dertig jaar van stagneren, dertig jaar van ketens 
Dertig jaar van angst, dertig jaar van lijden 

Dertig jaar van kwelling, dertig jaar van (wacht!) 
Dertig jaar van bitterheid, dertig jaar van eenzaamheid 

Dertig jaar lang iedereen wegduwen  
 

  



(You'll never evolve) I know I can change 
(We are not enough) we are not the same 
(You don't have the heart) you don't have the strength 
(You don't have the will) you don't have the faith 
(You'll never be loved, you'll never be safe) 
(Might as well give up) not running away 
(You don't have the guts) you're the one afraid 
I'm the one in charge, I'm taking the- (no) 
I'm taking the reigns 

 

(Je zult nooit evolueren) Ik weet dat ik kan veranderen 
(We zijn niet genoeg) We zijn niet hetzelfde 
(Je hebt het hart niet) Jij hebt de kracht niet 
(Je hebt de wil niet) Jij hebt het geloof niet 

(Je zult nooit geliefd zijn, je zult nooit veilig zijn) 
(Je kan het net zo goed opgeven) Ik loop niet weg 

(Je hebt het lef niet) Jij bent degene die bang is 
Ik ben degene die de leiding heeft, Ik neem de- (nee) 

Ik neem de teugels in handen 
 

Stellingen over verandering 
 

Lied: ‘We never change’ van Coldplay 
Met toelichting door Marit 

 

I wanna live life  
And never be cruel 
I wanna live life  
And be good to you 
And I wanna fly  
And never come down 
And live my life  
And have friends around 

Ik wil het leven leven  
en nooit wreed zijn 
En ik wil het leven leven  
en goed voor jou zijn 
En ik wil vliegen  
en nooit naar beneden komen 
En mijn leven leven  
en vrienden om me heen hebben

 

We never change, do we? 
No, no 
We never learn, do we? 

We veranderen nooit, hè? 
Nee, nee 
We leren het nooit, hè?

 

Schriftlezing: Johannes 5: 1 - 8  
 

Overweging 
 

Lied: ‘Gebed om zegen’ van Sela 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

  



Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Gebeden en ‘Onze Vader’ (NBV) 
 

Onze Vader in de hemel,   
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen   
laat uw wil gedaan worden op aarde  
zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,   
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,   
maar red ons uit de greep van het kwaad.   
Want aan u behoort het koningschap,   
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 
 

Mededelingen 
 Ouders kunnen hun kinderen van de oppas halen 
 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 

  



Slotlied: ‘Ik wens jou’ van Trinity 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn,   
je tafel vol met brood  
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  
Dat de liefde van je leven op je wacht  

  

Ik wens jou genoeg om door te gaan  
Dat je rijkdom vindt   
door ook van weinig te bestaan  
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd  
Met kind'ren om je heen tot aan het eind  

  

Refrein:  
Een muur voor de wind  
En een vuur voor de kou  
Een jas voor de regen  
En een vriend dicht bij jou (2x)  

  

Ik wens jou vrede toe om wie je bent  
Dat je lacht en huilt   
met alle mensen die je kent  
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
In elk van de seizoenen dat je leeft  

  

Refrein  
  

Ik bescherm je voor de wind  
en vind voor jou een schuilplaats  
In de nacht maak ik een vuur,  
want dan word jij niet bang  
In het donker loop ik naast je  
als een trouwe engel  
Ik ben hier, wij gaan samen,  
heel je leven lang  
 

Zegen 


